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jill gielkens 

een pleidooi voor

vergankelijkheid
een catalogus* van 

Het grootse idee van vergankelijkheid
 tastbaar maken door verhalen tastbaar maken door verhalen

*Een cataloog of catalogus (Latijn (tweede 
declinatie): catalogus, meervoud catalogi, 

Nederlands: meervoud catalogi of catalogussen) 
is het geheel van titelbeschrijvingen die 

verwijzen naar een collectie. Het woord stamt 
via het Latijn af van de titel van een gedicht 

van de Oud-Griekse dichter Hesiodus, de 
Catalogus van vrouwen (Grieks: γυναικών 

κατάλογος, gunaikōn katalogos).



wat is vergankelijkheid?

vergankelijk
niet blijvend, onderhevig aan verval
Hun werk is vluchtig, vergankelijk, niets meer dan een 
momentopname.

Verwante begrippen
vluchtigheid, vanitasvluchtigheid, vanitas

Synoniemen
fragiliteit

In het boeddhisme is vergankelijkheid of Anicca 
deel : van de 3 kenmerken van bestaan.  

 

Vergankelijkheid is dus is vluchtig iets fragiel.
Vergankelijkheid zijn meestal dingen die rotten, afbladeren 
en vergeten. Zo zien we normaal vergankelijke dingen.
Maar of iets vergankelijk, hangt ook af van perspectief, tijd 
en emotie.

Sommige herinneringen zijn zo diep dat het de staat van Sommige herinneringen zijn zo diep dat het de staat van 
object zal doen vervagen. Of zijn wij het als mens die bewust 
of onbewust de realiteit van vergankelijkheid niet wil onder 
ogen komen.
Als een volwassene die zijn babyknuffel nog heeft, hangend Als een volwassene die zijn babyknuffel nog heeft, hangend 
aan een van zijn laatste draadjes, duidelijk “aan het vergaan” 
voor jou en mij, maar voor hem of h aar nog even dierbaar zo 
niet nog dierbaarder dan de eerste dag dat hij of haar hem 
kreeg als baby.

 

efemeriteitefemeriteit is een kwaliteit die wordt veroorzaakt door de eb 
en vloed van de concentratie van het publiek op de uitvoering 
en een weerspiegeling van het nostalgische karakter van 
specifieke uitvoeringen. Omdat verschillende mensen het 
verstrijken van de tijd verschillend kunnen waarderen, kan 
kortstondigheid een relatieve, perceptuele concept: ‘Kortom: 
wat van korte duur is, is misschien niet het object zelf, maar 
de aandacht die we eraan besteden’



Wij geven een object nut, leven 
en wij laten het ook gaan, 
vergaan. Van het moment dat 
we het niet meer nuttig vinden 
is het zijn leven, de band met 
ons kwijt. op dat moment zal 
het vergaan voor ons. En op 
dat moment zal het een leven 
leiden van zichzelf. 

Vergankelijkheid heeft mij 
altijd al aangesproken: 
van verlaten gebouwen tot 
dode dieren, vergankelijke 
objecten spreken. 
Ze vertellen niet enkel het Ze vertellen niet enkel het 
verhaal van de dood maar juist 
vooral het verhaal van een 
gevuld leven.



OOO of object oriented ontology 
Verwerpt de bevoorrechting van het menselijk bestaan   boven 
het bestaan   van niet-menselijke objecten. 

Iets achtergelaten, vergeten, afgebladerd geeft plaats voor Iets achtergelaten, vergeten, afgebladerd geeft plaats voor 
eigen invulling. Als we ons afvragen wat het object zou 
voelen of heeft meegemaakt geeft het ons de plaats voor 
fantasie, hoe, wat, waar, wie was de eigenaar.

Als ik vanuit OOO naar deze vergankelijke objecten kijk, kan 
ik haast niet anders dan ze oprapen en naar ze luisteren. 

En dat is ook wat ik heb gedaan .

In deze zine is een In deze zine is een catalogus te vinden van een paar objecten 
die ik heb gevonden op straat. 
Mijn gesprek met deze objecten startte in de zomervakantie 
van 2024 en ik zal het blijven doen zolang ik objecten 
tegenkom.

. 











Door dit onderzoek heb ik mijn  
fascinatie kunnen omzetten in een 
taal die ik snap en kan delen. 
Ik kan in mijn werk als scenograaf nu 
ook meer plaatsen waarom en waneer 
iets, een voorwerp spreekt.

Door de oefening te herhalen en naar Door de oefening te herhalen en naar 
de objecten te blijven luisteren en 
OOO (object oriented ontology)
te gebruiken bij het ontwerpen van 
decors, kan ik hopelijk niet enkel het 
verhaal uit het object halen maar ook 
het object een nieuw verhaal geven. 

En dat zal ik ook doen. Ik zal blijven En dat zal ik ook doen. Ik zal blijven 
luisteren en zoeken en ik verzoek u, 
de lezer dit ook te doen. 
ik zal deze catalogus verder uit 
bereiden. 



Mocht er interesse zijn in het 
zien van het originele 
plakboek met alle gevonden 
objecten of zijn er vragen na 
het lezen van deze zine mail 
me dan op:
jillgielkens@gmail.com

Deze zine is gemaakt binnen 
het kader theatraal essay.
Onder begeleiding van Anna 
Luyten.


